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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuél
geven, ‘wat in onze taal betekent ‘God met ons’. Zo mocht Jesaja profeteren over de
Here Jezus. En als Jozef er over denkt om bij Maria weg te gaan, dan haalt de engel die
aan Jozef in de droom verschijnt deze woorden van Jesaja aan. ‘God met ons’. Wat een
prachtige naam is dat. Wat een belofte is die naam. God met ons.

Ik vind het zelf een van de mooiste namen van de Here Jezus, jongens en meisjes. Ik
moet dan denken aan een drukke dag. Bijvoorbeeld Koninginnedag in Amsterdam. Daar
is het dan vreselijk druk en zou je zomaar je ouders kunnen kwijtraken. En daar loop je
dan als klein mensje op zoek naar je ouders. Je kunt niet over de mensen heen kijken,
want je bent nog te klein. Je roept je vader en je moeder, maar je ziet ze niet komen.
Hoe zul je ze ooit kunnen vinden? En je raakt in paniek en huilt. ‘Papa, mama, waar zijn
jullie nou?’

Zo’n gevoel kun je ook hebben als je groot geworden bent. Dan kan het ook zijn dat je
het niet meer weet. Je bent de weg kwijt en je weet niet welke kant je op moet. Je zoekt
hulp, maar niemand komt je helpen. Je voelt je eenzaam en verloren. En dan denk je aan
de Here Jezus. De Immanuél. God met ons. God is met ons. Hij weet waar ik ben en Hij
steekt zijn hand naar mij uit. Hier kom toch bij Mij. Ik ben toch God. Ik ben machtig is
en sterk. Ik zal je beschermen. Ik ben wijs. Ik zal je de weg wijzen. Ik ben liefde. Ik heb
mijn oog op jou laten vallen en in mijn hart gesloten. Vetrouw maar op mij. Ik zal zor-
gen dat alles goed komt. Dat is God met ons.

En daar gaat het ook over in Psalm 25. Ook al noemt de dichter die naam niet. Maar het
beeld van deze Psalm is wat we kennen als ‘het wandelen met God’. Want de dichter
heeft het over paden, wegen en sporen die de Here wijst en waar Hij zich laat vinden.
Als je over die paden gaat tijdens je leven is God aan je zijde. Dan ben je als een kind
dat met zijn vader aan het wandelen is. En je bent blij met de aandacht van je vader voor
jou. En je luistert met blijdschap naar wat Hij je vertelt. Je luistert in verwondering en
dankbaarheid. Net zoals de Emmaisgangers. Wat zeiden die over hun tocht met de Here
Jezus? *‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons
ontsloot?” De woorden van de Here hadden het hart van deze leerlingen geraakt. Ze

brandden in hun hart. Als een kooltje dat brandt en dat je niet kunt negeren. Dat is God



met ons. Als je met God wandelt en je je warmt aan zijn zorg en wijsheid dan raakt dat
je hart.

In ons tekstvers gaat het ook over wat er met je gebeurt als je met de Here wandelt. Als
je ons tekstvers in het Nederlands leest dan zijn het twee redelijk lange zinnen van res-
pectievelijk 9 en 7 woorden. In de Hebreeuwse grondtekst bestaat de eerste zin uit drie
en de tweede zin uit twee woorden. De opbouw van de zinnen is hetzelfde. Eerst wordt
het geschenk genoemd dat de Here geeft. Daarna voor wie het bestemd is. In het He-
breeuws zijn het twee heel korte en krachtige zinnen. Maar ze zijn niet alleen krachtig
van taal. Ze zijn ook krachtig van inhoud.

En in de eerste zin wordt gezegd dat de raad, het geheim van de Here bestemd is voor
de mensen die Hem vrezen. Dat is natuurlijk een wat raadselachtige manier van zeggen.
In een andere vertaling kwam ik de volgende treffende weergave tegen: de Here ontsluit
zijn hart voor wie Hem vrezen. Als we de Here vrezen dan laat de Here ons weten wat
er in zijn hart leeft. Als we de Here vreest. Dat betekent niet, jongens en meisjes, dat we
heel erg bang voor de Here moet zijn. Dat is niet zijn bedoeling. Een goede vader wil
niet dat zijn kinderen voor hem bibberen. Maar hij wil wel dat we echt respect voor
Hem hebben. Dat we tegen Hem opkijken. En dat we ook beseffen dat onze Vader er
niet van houdt als we een loopje met Hem proberen te nemen. Als we onze vingers in
onze oren doen als Hij tegen ons spreekt. Dat we ook weten dat we deze Vader niet voor
de gek kunnen houden. Hij weet wat we doen.

En we moeten ook niet denken dat deze Vader overal mee naar toe gaat. Dat betekent
‘God met ons’ niet. De Here hobbelt maar niet een beetje achter ons aan. Als wij naar
plaatsen toe gaan waar Hij niets mee te maken wil hebben, dan gaat Hij echt niet met
ons mee. Als wij dingen doen die Hij verfoeit, dan hoeven we ook niet te denken dat de
Here daar wel rustig bij staat te kijken zonder er wat van te vinden. De Here gaat niet
overal met ons naar toe. Als wij in het echt of achter de computer of televisie of in onze
gedachten met dingen bezig zijn die Hij niet wil, dan hoeven we niet te denken dat de
Here dan veel gevoelens van vriendschap voor ons heeft. Nee, wat verkeerd is, noemt
Hij verkeerd en daar zal Hij ook niet aan meedoen. Als we op zondige wegen wandelen,
moeten we niet verbaasd zijn dat we de Here niet ontmoeten.

Maar als we wandelen over de wegen die de Here wijst, dan komen we de Here steeds

tegen. Daar is God met zijn liefde, zijn vergeving, trouw en barmhartigheid aanwezig.



Op die wegen is God ook echt met ons. En hoe meer we op die wegen wandelen die
God ons wijst, hoe meer we God echt leren kennen. Dan leren we Hem zelfs kennen als
een iemand die zijn hart voor ons opent. Dan is Hij als een Vader, als een vriend, die
ons vertelt wat er in zijn hart leeft. Is het niet fantastisch. We mogen de geheimen van
God leren kennen. Ja, dan mogen we de hoogte, de breedte en de diepte van Gods liefde
leren kennen. Dat heerlijke geheim dat zich uitbreidt hoe meer je je erin verdiept. Dat
mogen we allemaal ervaren als we op de wegen van de Here gaan.

En dan zal Hij ons ook vertrouwd maken met zijn verbond. Dat verbond roept niet altijd
blijde gevoelens op bij ieder van ons. Omdat het feit dat het verbond ook een eis heeft
een gevoel kan geven dat God ons terug werpt op onszelf. Dat wij uit eigen kracht aan
de eis van het verbond moeten voldoen. Maar als we dat denken, hebben we geen goed
zicht op het verbond. Want bij al de beloften die bij het verbond horen dat God met ons
gesloten heeft, hoort namelijk ook de belofte dat Hij ons de kracht en de liefde zal ge-
ven die wij Hij van ons eist. Alles wat de Here van ons vraagt, geeft Hij ons eerst. Dus
God werpt ons niet terug op onszelf, maar Hij wijst Hij op de Heilige Geest. Alles wat
God van ons vraagt, zal de Geest ons geven. En als je dat ziet dan is het verbond van de
Here een heerlijke rijkdom. Dan vindt je rust in de heerlijke beloften van de Here.

De Here opent graag zijn hart voor ons, en Hij maakt ons graag vertrouwd met zijn ver-
bond. Maar dan zullen we goed wel moeten zoeken waar Hij zich laat vinden. In het
gebed. In zijn Woord. In het geloofsleven van broeders en zusters. In de grootheid van
de natuur. In de heilige sacramenten van doop en avondmaal. Daar kunnen we de Here
ontmoeten. En dat dit maar geen lege woorden zijn, blijkt ook vandaag weer.

Want zo mogen we de Here ook vandaag weer hier ontmoeten. Hij legt zijn hart weer
voor ons open. Nu op dit moment laat Hij ons weten dat wij de geheimen van zijn hart
mogen kennen. En dat is al een geheim op zich. Hij laat ons weten met hoeveel verlan-
gen Hij naar ons zoekt. Hoe graag Hij onze harten wil vullen met zijn liefde. Hoe graag
Hij ons wil laten rusten in het feit dat zijn Zoon de overwinning voor ons heeft behaald.
En hier in het Heilig Avondmaal laat God ons zien wat Hij er voor over heeft gehad om
ons te redden. David in Psalm 25 heeft het telkens weer over zijn zonden en tekortko-
mingen en hoe hij verlangt naar de vergeving van zijn zonden. En hij weer waar hij

moet zijn. Bij de Here, zijn trouwe God, die hem deze vergeving heeft beloofd. En de



Here laat het ons vandaag opnieuw zien en Hij bindt het op ons hart: ‘Hier moet je zijn,
bij mijn Zoon die voor jullie gestorven is.” De Immanuél.

Amen



