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Broeders en zusters,  

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen: Psalm 89 : 1 en 3 

4. Lezing van de wet 

5. Zingen: Psalm 130 : 1 en 2 

6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing: Psalm 89 : 1 - 19 

8. Tekst: Psalm 89 : 16 - 17 

9. Woordbediening 

10. Zingen: Psalm 89 : 6 en 7  

11. Dankzegging en voorbede 

12. Collecte 

13. Zingen: Psalm 89 : 4 en 5 

14. Klaarmaken tafel: Gezang 179b  

15. Tijdens viering: Gezang 90  (GK 15), Gezang 92 (GK 21), Gz 111 (NG 58), Gz 

114 (GK 22) 

16. Slotzang: Psalm 149 : 1 en 2 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Een aantal jonge broeders uit de gemeente zit momenteel een stuk lekkerder in zijn vel 

dan vorig jaar rond deze tijd. Ik heb het over de Feyenoord fans in ons midden. Vorig 

jaar was het maar triest gesteld met de club, maar nu staan ze trots bovenaan in de ere-

divisie met negen punten uit drie wedstrijden. Tien doelpunten voor en nul tegen. Nu 

kun je weer met trots zingen: 

Hand in hand kameraden  

Hand in hand voor Feyenoord 1  

Geen woorden maar daden  

Leve Feyenoord 1  

Dat lied zingen geeft je een gevoel van trots en blijdschap. De meeste fans in ons mid-

den kunnen het dan ook niet laten om even met hun buurvrouw of buurman contact te 

maken omdat ze even hun enthousiasme willen delen. Dat is niet zo heel erg als ze dan 

nu ook maar weer stil zijn en luisteren. Maar het enthousiasme, de trots en de vreugde 

over de verbondenheid bij het zingen van het clublied mogen ze vasthouden. Want daar 

gaat het in onze tekst van vanmorgen ook over. Enthousiasme, trots, vreugde en ver-

bondenheid. Maar dan niet over een voetbalclub, maar over de Here. En het volk dat vol 

trots spreekt over de woorden, maar ook zeker over de daden van de Here, is een geluk-

kig volk. ‘Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt’. In de vertaling van 1951 stond, 

‘welzalig het volk dat de jubelroep kent’. De jubelroep, dat is bijna zoiets als het club-

lied. Gelukkig, te feliciteren bent u, als u het clublied van de kerk kent. Als u hoort bij 

het volk dat in bekende liederen over de grootheid van de Here zingt en jubelt. Want als 

u daarover kan juichen, dan betekent dat niet alleen dat u de Here kent in zijn liefde, 

wijsheid, grootheid en trouw. Maar het betekent ook dat het u wat doet. Dat u niet 

plichtmatig de liederen over de Here zingt, maar dat u ze zingt omdat de Here vreugde 

in uw hart losmaakt. En u zingt omdat u daarmee uiting kunt geven aan uw blijdschap 

en uw enthousiasme over de Here.  

En  als u zo van Gods grootheid getuigt in uw lied, dan bent u gelukkig want u leeft in 

het licht van Gods gelaat.  Leven in het licht van Gods gelaat. Dat is een wat vreemde 

uitdrukking. Want een gelaat, jongens en meisjes, dat is een gezicht. En een gezicht 

geeft toch geen licht? Inderdaad, een gezicht geeft niet echt licht. Maar toch is het ook 
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weer niet zo vreemd om te spreken over het licht van iemands gezicht. Want een gezicht 

kan stralen. Stralen van geluk, stralen van blijdschap, stralen van verliefdheid. Dan is 

het ook net of er licht van een gezicht komt. En we vinden het allemaal fijn om bij zulke 

mensen in de buurt te zijn. Zulke mensen zullen niet gauw boos naar ons uitvallen of 

onredelijk tegen ons zijn. Je voelt je veilig en de vreugde van deze mensen, geeft jou 

ook een stuk vreugde.  Maar we kennen ook het tegenovergestelde. Dat iemand donker 

kijkt. Dat het gezicht van iemand op zeven dagen onweer staat. Bij zulke mensen loop 

je het gevaar dat je zomaar een grauw of een snauw krijgt. Of nog erger. In het gezel-

schap van zulke mensen ben je liever niet. Want ze maken je angstig en onrustig. 

Maar het volk dat van de roem en de eer getuigt van God, leeft in het licht van Gods 

gelaat. Gods vriendelijkheid, Gods goedertierenheid, rust op hen. Dat volk mag zijn hart 

ophalen aan de liefde en de vreugde van de Here. 

Vol enthousiasme roepen ze de naam van God, dag aan dag. Als je enthousiast ergens 

over bent, dan heb je het daar steeds over. Als je verliefd bent op iemand wil je steeds 

aan anderen vertellen hoe fantastisch hij of zij is. Zo wil de naam van de Here ook op 

onze lippen zijn. Hij wil door ons aangeroepen worden, want Hij wil onze God en Va-

der zijn. Hij wil zoveel voor ons zijn en zoveel voor ons betekenen, maar Hij moet dat 

telkens weer veroveren in ons hart en leven. 

Maar dat het volk in Psalm 89 juichend roept, heeft een bijzondere reden. Want zijn 

jubelen vooral over Gods rechtvaardigheid. Want zo eindigt vers 17: door uw gerech-

tigheid richten zij zich op. Als mensen zich gaan oprichten, dan betekent dat dat zij eerst 

gebukt gaan. Gebukt gaan onder een last. En aangezien hier gesproken wordt over Gods 

gerechtigheid, dan is dat de last van de zonde. Onze zonden, waardoor we de Here be-

roven van zijn eer, onze naasten verdriet doen en ons eigen hart vergiftigen. Onze zon-

den zijn de grote spelbrekers in ons leven. Ze beroven ons van onze vrijmoedigheid 

tegenover de Here en de naasten. Hoe kun je als mens toch verder in dit leven waarin 

onze zonden ons telkens weer beroven van onze vreugde en het leven met de Here be-

derven? Door de gerechtigheid van God. Door de rechtvaardigheid van God. Omdat 

God eerlijk en betrouwbaar is. Want Gods gerechtigheid betekent dat God denkt aan het 

verbond in het bloed van Jezus Christus. Het verbond waardoor Hij ons onze zonden 

vergeeft vanwege het lijden en de dood van zijn Zoon. Gods Zoon vertrouwt erop dat 

zijn Vader ons onze zonden vergeeft omdat Hij onze schuld bij God voldaan heeft. 
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Want zijn Vader heeft het Hem beloofd. En zal de Vader ooit zijn Woord breken en zijn 

Zoon niet geven waar Hij recht op heeft. En God heeft het ook u en mij beloofd. Dat Hij 

in zijn rechtvaardigheid aan onze zonden voorbij ziet omdat zijn Zoon daar al voor be-

taald heeft. U hoeft niet, u mag niet, gebukt blijven gaan onder uw zonden. De zonden 

die u de levensadem afsnijdt en uw leven bederven. Maar u moet ze aan de voet van het 

kruis van Jezus Christus leggen en geloven dat Hij de straf ervoor gedragen heeft. U 

moet u oprichten in het geloof dat de Here de beloften houdt die Hij u bij uw doop ge-

daan heeft. Geloof dat deze beloften waar zijn en getuig van Gods liefde, trouw en 

rechtvaardigheid. Verheug u dat u mag leven in het licht van Gods gelaat. Roep jui-

chend de naam van de Here, straks als amen op deze preek, straks als we het Heilig 

Avondmaal vieren, morgen als u aan het werk bent of als u vrij bent. Want dat is wat 

uw God , uw Schepper en uw Verlosser van u vraagt. Dat u Hem eert en in Hem geluk-

kig bent. 

 

Amen 


