Ook Jeruzalem wordt geleid door dronkenlappen. Priesters en
profeten zijn dronken als de Heer hun iets laat zien. Ze voorspellen
rare dingen. Ze wankelen als ze moeten rechtspreken. Ze zijn zo
dronken dat ze steeds moeten overgeven. Wie kan Hij dan de
kennis bijbrengen?

De priesters en de profeten zeggen: 'Wil Jesaja ons leren hoe het
moet? Wil hij ons vertellen wat God wil? Denkt hij soms dat we
baby's zijn? Hoor hoe hij praat: 'Ta ta ta, ma ma ma. Beetje dit,
beetje dat. Altijd laat hij zijn wetjes horen, telkens legt hij zijn
eisen bij ons neer. Nu eens heeft hij het hier over en dan weer over

wat anders.
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31- nshl USS!' (Wat staat hier? Tip: Je mag

een spiegeltje gebruiken.)




