Hizkia werd koning toen hij 25 jaar oud was. Hij vertrouwde op de
Heer. De Heer hielp hem. Daardoor lukte alles wat Hizkia deed.
Hij was nog maar een maand koning, foen Hij de tempeldeuren liet
maken en openzetten.

Hij riep de priesters en levieten bij elkaar en zei: "Jullie moeten de
tempel weer rein maken. Onze voorouders hebben de Heer in de
steek gelaten. Ze hebben niet meer voor de tempel gezorgd. Ze
brachten geen offers meer.

Toen werd de Heer heel boos. Onze vaders werden gedood in de
strijd, onze vrouwen en kinderen werden gevangengenomen. We
werden uitgelachen en waren bang.

Maar nu wil ik weer trouw beloven aan de
Heer, de God van Israel. We zullen ons weer
houden aan zijn wetten en regels. Dan zal hij
niet meer boos op ons zijn.

Levieten, de Heer heeft jullie uitgekozen om
hem in de tempel te dienen, en om offers aan
hem te brengen. Dus doe je best!’ o,
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