De volgende ochtend verzamelde koning Hizkia de leiders en heel veel
mensen bij de tempel. Ze namen 7 stieren, 7 volwassen rammen, 7 jonge
rammen(3 keer 7) mee en de priesters verbrandden ze helemaal. De
priesters namen het bloed van de stieren en de rammen en goten het
langs de zijkanten van het altaar. Toen werden 7 bokken naar koning
Hizkia en de leiders van het volk gebracht. De koning en de leiders
legden hun hand op de dieren, zodat hun zonden overgingen op het
zondoffer. Daarna slachtten de priesters de bokken, en goten het bloed
langs de zijkanten van het altaar.

Koning Hizkia en de leiders zeiden tegen de Levieten: 'Zing dankliederen
en maak muziek.' Dat deden de Levieten graag en ze knielden om de
Heer te eren. Toen men klaar was met offeren, knielden ook de - e

koning en allen die in de tempel waren. ?i TN




