Er komt een tijd dat er geen regen valt. Er groeit dan niets meer op
het land. De mensen en ook de dieren hebben niets te eten en te
drinken. De knechten zoeken naar water maar ze komen met lege
kruiken ferug. Ze zijn wanhopig, ze durven niet naar huis terug te
gaan.Iedereen is in paniek en jammert.

Dan zullen ze tot God om hulp roepen en zeggen: ‘Omdat wij
gezondigd hebben worden wij nu gestraft. U bent toch onze God,
help ons toch!’

Maar de Here kent het hart van de mensen en weet dat ze toch
doen wat ze zelf willen. Hij zegt: "Jeremia, je mag niet meer voor
dit volk bidden. Ik luister niet meer en ga ze zwaar straffen.
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