De Heer zegt tegen de Judeérs: 'Doe je afgoden weg en alle dingen
die je van Mij niet mag doen. Dan zal Ik niet meer boos zijn op jullie.

Dat is toch niet zo moeilijk zouden wij misschien denken. Maar als de
Heer nu één van jullie zou vragen: 'Doe je mobieltje weg. Zou dat
voor jou gemakkelijk zijn?

Omdat je gewend bent om erop te zitten en omdat je het leuk vindt
is het moeilijk om er niet meer mee te spelen. Maar hiermee kun je
heel verkeerde dingen doen, waar je de Heer verdriet mee doet. En
dan is het lastig om dat niet meer te doen.

De Israélieten zijn gewend om afgoden te vereren. Ze vinden het
gemakkelijker om een god, die ze kunnen zien, te vereren dan de
Here, Die ze niet kunnen zien. En dan is het lastig om Gods wil e

doen.
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