Jeremia probeert God om te praten, zodat het volk niet gestraft
wordt. Hij zegt: 'Het komt allemaal door die valse profeten. Zij zeggen
steeds er komt geen oorlog en honger. Zij verzinnen dat allemaal zelf!
'Daarom zal Ik hen straffen’, zegt de Here, Tedereen zal omkomen
door honger en oorlog.

Jeremia huilt dag en nacht, zo erg vindt hij het. Hij ziet het al voor
zich: overal dode mensen in de straten en op het veld.

Ook het volk voelt dat de straf zal komen. Zij gaan weer bidden en
smeken. Zij zeggen tegen de Here: 'U zou foch onze God zijn en

)| Uw heilige tempel zou ons toch beschermen? Dat
hebt U ons beloofd. Alle andere goden zijn
waardeloos en kunnen niet voor regen zorgen.
- U zorgt overal voor. Daarom hopen wij op U!
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