'Volk van Israél, Ik zorgde ervoor dat jullie het goed hadden. Toch
gingen jullie andere goden vereren. Jullie vijanden zullen heel veel
mensen doden. Maar ze mogen niet het hele land vernietigen.’
Jullie zeiden: 'Zoiets doet de Heer niet. Die rampen zullen niet
gebeuren. We hoeven niet bang te zijn!’

Maar God de machtige Heer zegt: "Omdat jullie dat gezegd hebben,
ga Ik jullie straffen. Let maar op!', zegt de Heer, 'De vijanden zullen
jullie luxe leventje vernietigen. Zelfs de steden met hun dikke muren
zullen verwoest worden. Maar toch zal ik jullie niet helemaal
vernietigen.'

Dit zinnetje is heel belangrijk! De Here zegt het in dit hoofdstuk

3 keer: Hij zal het volk niet helemaal doden. Als God iedereen zou
doden, zou ook de familie van David gedood worden. Dan zou Zijn
belofte dat de Here Jezus uit de stam van David geboren zou
worden, niet meer vervult kunnen worden. Dit is de meest liefdevolle
daad van God.
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