Jeremia bidt: 'Heer, U
bent de Enige Die het leven
van een mens bepaalt.
Wees rechtvaardig als U
ons straft. Wees genadig,
anders blijft er geen mens
in leven. Stort Uw woede
uit over de volken om ons
heen, want zij kennen en
vereren U niet. Zij zijn het
die ons kwaad doen en alles om ons heen vernietigen.
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Is het niet prachtig wat Jeremia hier doet. Hij komt op voor zijn
volk, waarvan hij weet dat het zondaars zijn.

En wij weten dat zijn gebed verhoord is: lang niet alle mensen
werden gedood en mochten later uit ballingschap weer terugkomen
en Jeruzalem en de tempel weer opbouwen.
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