Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.
(God zegt Tegen Juda: ‘Jullie wefen wel, dat jullie naar Mijn wetten

zouden leven. Dan zouden jullie een mooi land van Mij krijgen. Maar
als jullie eigen wetten en afgoden gingen maken, zou Ik jullie
straffen. Omdat jullie voorouders zich niet aan de regels hielden,
heb Ik ze gestraft. Helemaal volgens de afspraak.’ Jeremia zegt:
‘Ja Here, U hebt dit afgesproken en U hebt dit zo gedaan.’
‘Daarom’, zegt God: ‘Stuur Ik een ramp op jullie af. Jullie zullen mij
om hulp vragen, maar Ik zal niet luisteren.’*Jeremia, vraag Mij niet
om medelijden met hen te hebben. Wat doen ze nog in mijn tempel?
Ze brengen veel offers en denken dat ze daardoor gered kunnen
worden. Maar zo is het niet.’

Het kan dus zover komen dat je fout doet en om vergeving bidt. En
dat je daarna weer precies hetzelfde fout doet. Je blijft dan
gewoon doorgaan met zondigen. Dan kan het gebeuren dat de Here

boos is.
f

Dt O MR GO ODD
A QOO BODOD HH
oPpPWHE AW B N0
OwWHM®mAE O OO0 g
R o0 Q0P " 0P 0 H
e BT T = TR ( I To T Bl I B =
p PR B P HQ O QDD
PO RE R0 DR OB
H 0O HHPRR TN O OUD

OB O0QHFQAP ON
TR T T o PO o O I e i |

V1]
H
O
o
H

lood £ 0B R<HO QPO
=]
1]
H

Er blijven nog letters over. Samen vormen zij 7 woorden.
Schrijf die woorden op de strepen.

Maar als de Here ziet dat je vecht tegen je zonde en dat je
verdrietig bent omdat je weer in de fout bent gegaan, zal Hij zeggen:

Zondig niet meer.’




