Nahum ziet in zijn droom iets heel moois gebeuren. Het is alsof
het al gebeurd is: 'Luister, Juda, er is goed nieuws! Over de bergen
komt een bode, die de val van Ninevé komt berichten. Hij roept:
Vrede. Vier uw feesten en doe wat je aan de Heer beloofd hebt.
Jullie zijn door slechte mensen onderdrukt. Maar die komen nooit
meer terug.(zie ook jes. 52: 7)

Als Juda hersteld wordt, wordt daarin de heerlijkheid van Gods
volk weer zichtbaar.
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