Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De vijanden gaan in de aanval. De wagens gaan snel door de straten.
Zo snel als de bliksem. De soldaten van Ninevé staan klaar om te
vechten. Maar ze zien dat de poorten openstaan! De bevelen aan
soldaten om op hun post fe blijven staan, worden niet opgevolgd. De
soldaten zijn allemaal in paniek op de vlucht geslagen. De vijanden
grijpen de koning en de koningin. De mensen van Ninevé viuchten de
stad uit.

De vijanden roepen naar elkaar: Pak het goud, pak het zilver.
Ninevé wordt leeggeroofd en verwoest. De mensen zijn doodsbang.
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'Er blijven nog lefters over.
Samen vormen zij 4 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Weg is
Zomaar! Opeens!
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