Tot slot bad Jeremia: 'Heer, toen ik in nood was, riep ik naar U en
U zei: "Je hoeft niet bang te zijn." U hebt mij geholpen, U hebt mijn
leven gered. Straf mijn vijanden voor wat ze hebben gedaan!
Jeremia vraagt om straf voor de vijanden niet omdat hij wraak wil

nemen. Hij _5 vroeg dat omdat:
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Hij wilde dat God geéerd werd.




