Niemand had verwacht dat vijanden Jeruzalem zouden

binnenkomen. Dat was de schuld van de profeten en de priesters.
Zij deden slechte dingen. De Heer had hen uit Jeruzalem verjaagd.

Ze konden hun boze leiding hiet meer uitoefenen.

Het volk was net zo slecht. De mensen in Jeruzalem klaagten: "Wij
zochten naar mensen die ons konden helpen, de Egyptenaren, maar

er was niemand die ons hielp.
Ze vroegen geen hulp aan de Here. Als ze op de Here hadden
vertrouwd, waren ze veilig geweest.
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