Straf en daarna redding.

God zegt: ‘Egypte vindt zichzelf enorm machtig. Maar er is maar
één Koning. Zijn naam is: Machtige Heer. Tk heb bepaald dat de
Babyloniers naar Egypte komen. Dat is de straf voor Egypte. Zo
worden de Egyptenaren verslagen en vernederd. Ze zullen allemaal
gedood worden.
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