562 v. Chr.: Nebukadnessar koning van Babel

605 v. Chr.: Start van de Babylonische ballingschap:
Wegvoering van 3023 Judeeers onder koning Jojakim, met o.a.
Daniel.

598v. Chr.: Wegvoering van 832 Judeeérs onder koning Jojakin.

586 v. Chr.: Wegvoering van 745 Judeeérs onder koning Sedekia
In totaal werden er 4600 Judeeérs meegenomen %
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Al die 1ijd waarschuwden Jeremia en andere profeten. Ze
zeiden: 'Bekeer u." En Jeremia zei ook: 'Geef u over aan koning
Nebukadnessar van Babel. Doe wat hij zegt!’

Maar de mensen luisterden niet. Zelfs niet ha de eerste
wegvoering en ook niet na de tweede wegvoering. Tenslotte
werd de tempel verwoest en Jeruzalem ook en werden alle
mensen behalve de armen naar Babel gebracht. Hadden ze maar
wel nhaar God geluisterd!




