Habakuk zei: 'U bent altijd onze God geweest, onze heilige God. Laat
ons niet sterven, bescherm ons! U gebruikt de Babyloniérs om ons te
straffen. Die macht hebt U hen gegeven. Heer, U vindt het

verschrikkelijk om het kwaad en het onrecht(= oneerlijkheid) fe zien.
Help de letters zijn raar geschrevenl Wat staat hier?
Tip: je rnag een spiegeltje gebruiken.
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Er is niemand die hen bescher'rn‘r\
De Babyloniérs nemen al die mensen gevangen. Van blijdschap danken
ze hun wapens, en ze vereren die alsof het goden zijn. Heer, hoe lang
zullen ze daarmee doorgaan? Stoppen ze dan nooit met het vermoorden
van al die volken?'




