Lees wat de onderdrukte volken zeggen.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Zij zeggen: 'Babyloniérs, het loopt slecht met jullie af! Want:

1. Jullie stelen van andere volken.

Maar: die volken zullen plotseling in opstand komen. En dan beroven
die volken jullie!

2. Met dat gestolen geld bouwen jullie paleizen met hoge, sterke
muren. Jullie denken dat jullie daar veilig zijn.

Maar: het zal slecht met jullie aflopen.

3. Jullie hebben mensen gedood en jullie laten andere volken als
slaven voor je werken.

Maar: dat werk zal allemaal voor niets zijn. Alles zal door vuur
verwoest worden. Wat er voor in de plaats komt is het koninkrijk van
6od. De aarde zal vol zijn met mensen die Hem kennen.

4. Jullie vernederen andere volken en daar genieten jullie van.
Maar: nog even, dan zullen de mensen die respect voor jullie hadden,
jullie bespotten.

5. Jullie vertrouwen op jullie goden, maar zij doen helemaal niefts.
Want ze zijn gemaakt door mensen. Er zit geen leven in.
Maar: de Heer is anders.....
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