Lees het verhaaltje. Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Ebed-Melech, een Nubiér geloofde dat Jeremia een profeet van God
was. Hij werkte voor de koning en hoorde wat er gebeurd was. Hij
kreeg medelijden en vertrouwde op God. Hij ging daarom naar de
koning en zei: 'Koning, die mannen hebben Jeremia in een put gegooid
om hem te laten sterven van de honger. Er is geen brood meer in de
stad, dus Jeremia zou ook heel gemakkelijk door de honger kunnen
sterven. Waarom moet hij doodgaan op zo'n vreselijke plek?’

Toen zei de koning: 'Ga met 30 mannen naar die put en haal Jeremia
eruit. Ebed-Melech haalde oude lappen op. Die liet hij met touwen
naar beneden zakken in de put. En hij zei fegen Jeremia: 'Doe die
lappen onder je armen, en doe dan de touwen eromheen.’ Toen
Jeremia dat gedaan had, trokken ze hem omhoog. Daarna bleef hij
weer in de kazerne bij het paleis.
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Er blijven nog letters over. Samen vormen zij 1 woord.
woord op de streep.

Jeremia 39: Toen Jeremia nog gevangen zat had God gezegd: 'Ga naar
Ebed-Melech, en zeg: Tk, de machtige Heer heb gezegd dat het
slecht met de stad zou aflopen. En jij, Ebed-Melech, jij zult zien dat
het gebeurt. Jij zult niet gegrepen worden door de Babyloniérs. Jij
zult gered worden, omdat je op Mij vertrouwd hebt.”

De HEERE vergeet niets van wat iemand voor Hem of de Zijnen heeft
gedaan. De reden daarvan is: "Omdat u op Mij hebt
God beloont hen die Hem eren.
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