Ach, wat is de Heer woedend op zijn volk!

Als Zijn volk Hem gehoorzaam zou dienen, zou Hij de vijand van de
vijanden van Zijn volk zijn. Maar Zijn volk of ferde aan de afgoden.
Daarom straft God. Het is een donkere ftijd. Het volk heeft God
vergeten, omdat er niets meer is wat aan God herinnert. Niemand
spreekt meer over de wet. God is een vijand geworden.

Het volk wilde God niet meer ontmoeten. God had beloofd dat de
tempel voor eeuwig zou bestaan, maar wat heeft de tempel voor
nut als het volk foch niet naar Hem toeging? Als de fempel weg is
en er voor de priester geen plaats meer is, geldt dat ook voor de
koning meer. e verg




