Week 3 - Leven met een belofte

Dag 1. Verhaal: belofte voor Mefiboseth

Beloofd is beloofd! Dat heb jij vast wel eens
gehoord.

Als de begeleiders op je werk zeggen: “Vanmiddag
krijg je iets lekkers bij de koffie”, dan reken je erop
dat ze dat doen. En als jij dan niks bij de koffie krijgt,
voel jij je vast teleurgesteld.

Vraag:
e Wat heeft iemand wel eens aan jou beloofd?
e Alsiemand niet doet wat hij beloofd heeft, wat vind je daar dan van?

Mefiboseth woont in een dorpje, in een eenvoudig huis. Het gaat niet goed met hem. Hij mist zijn

vader Jonathan die gestorven is. Mefiboseth heeft helemaal geen familie meer, want iedereen is
gestorven in de oorlog.




Hij heeft heel weinig geld, want hij kan niet
werken omdat hij niet kan lopen. Mefiboseth
voelt zich daarom minderwaardig en verdrietig.
Hij heeft nergens zin in, en niemand kijkt naar
hem om. Dat zal zijn leven wel zo blijven. Want
als je een beperking hebt, stel je niks voor, denkt
hij.

Ondertussen, in het paleis, staart David voor zich
uit. Hij is nog steeds verdrietig. Hij mist zijn beste
vriend Jonathan. En terwijl David treurig voor
zich uit staart denkt hij ineens: ‘Zou er misschien
nog iemand leven van de familie van Jonathan?’
David herinnert zich nog goed dat hij Jonathan
beloofd heeft, dat hij goed voor zijn familie zou
zorgen. Dus roept David snel om hulp, dit moet
hij gaan uitzoeken!

Een poosje later bij Mefiboseth...

Op een dag staat iemand voor de deur bij Mefiboseth. De bezoeker klopt aan. “Wie bent u?”, vraagt
Mefiboseth aan zijn gast. De man zegt: “Ik ben Siba. Koning David heeft gevraagd of je naar hem toe
komt. Want jouw vader en David waren heel goede vrienden. David heeft vroeger aan jouw vader
beloofd dat hij goed voor zijn kinderen zou zorgen als hij dood zou gaan. Jij bent nog de enige zoon
van Jonathan. En weet je? Daarom mag je bij koning David komen wonen!”

Mefiboseth kijkt verbaasd naar Siba. Hij kan het
haast niet geloven.

Waarom zou David voor hem willen zorgen?! Hij
kan niet eens goed lopen!

Maar als David dat beloofd heeft aan zijn
vader?! Dat is geweldig!

Dus pakt Mefiboseth zijn spullen in en vertrekt
hij op zijn ezel, samen met Siba, naar het paleis
van koning David. Daar krijgt hij een prachtige
kamer en hij mag elke dag met David eten.
David laat het zien: beloofd is beloofd.




Dag 2. Verhaal van Jezus— Het is beloofd, Jezus komt naar de aarde

Vraag:
e Kan jij iets noemen wat God beloofd heeft?

Maria is ongeveer 14 jaar. Ze heeft verkering
met Jozef. Op een dag als Maria buiten is, komt
er ineens een engel bij haar. De engel zegt: “Jij
bent heel bijzonder Maria, want je gaat iets heel
moois meemaken. Jij zal zwanger worden. Niet
van Jozef, maar je zal zwanger worden door de
Heilige Geest. En het kindje wat je krijgt, zal heel
belangrijk zijn. Hij zal koning worden.

Een heel bijzondere koning, Hij zal iedereen
redden.”

Maria is behoorlijk in de war. Ze snapt niet
helemaal wat de engel bedoelt. Maar ze zegt:
“lk geloof wat u mij hebt beloofd!”

Een poosje later is Maria in verwachting. Alles gebeurt precies zoals de engel al had gezegd.
Maria gaat samen met Jozef naar Bethlehem want dat is het stadje waar koning David vroeger
woonde. En daar wordt Jezus geboren.

God doet altijd wat Hij belooft! Heel lang geleden was gezegd dat Hij zou komen, en dat Hij in
Bethlehem geboren zou worden. Want beloofd is beloofd!

Toen Jezus later weer levend werd nadat hij gestorven was, ging Hij naar de hemel. Wat beloofde Hij
toen?

Vraag:
e Geloof jij dat dat zal gebeuren?

Dag 3. Filmpje / liedje beloofd is beloofd

Deze week heb je een verhaal gehoord over
Mefiboseth. David had aan zijn vader Jonathan
beloofd dat hij zou zorgen voor zijn kinderen, als
Jonathan zou sterven.

David deed wat hij beloofd had.

Je hebt ook een verhaal gehoord over Maria. Er
kwam een engel bij haar. De engel zei: “Je zal
een kindje krijgen van de Heilige Geest”. En niet
veel later was Maria in verwachting.

God deed wat hij beloofde.

Vandaag luisteren we naar het liedje ‘Beloofd is beloofd’. Je kunt daarvoor naar Opkijken.nl gaan.
Klik vervolgens op de banner ‘lk ben welkom’.



