
 

 

 
Week 4: Leven met blijdschap 
 
Dag 1. Verhaal – Mefiboseth is blij 
 
Vraag:  

 Wat weet je nog over Mefiboseth? 
 
Antwoord: Zijn vader heet Jonathan. Hij kon niet goed lopen door een ongeluk toen hij 5 jaar was. Hij 
voelde zich minderwaardig. Hij werd opgehaald door Siba en hij mocht bij David komen wonen. 
 
Je hebt al veel geleerd over Mefiboseth. Maar je 
weet nog niet alles, dat hoor je vandaag.  
Terwijl hij bij David woonde, leerde hij een lieve 
vrouw kennen. Ze gingen trouwen en na een 
poosje kregen Mefiboseth en zijn vrouw een 
zoontje. Ze noemden hem Micha.  
Mefiboseth kon zelf niet werken omdat hij 
gehandicapt was. Gelukkig kreeg hij veel hulp.  
Weet je nog dat Siba bij Mefiboseth kwam om 
hem op te halen? Siba, zijn kinderen en nog een 
paar mensen werkten daarna voor Mefiboseth. 
Ze werkten op het land. Ze zorgden goed voor 
de dieren en alle groenten en fruit. 

 

 En elk jaar was de oogst voor Mefiboseth en zijn zoon Micha. Zo hadden ze altijd meer dan genoeg 
te eten. Elke dag aten ze samen met David en ze waren erg gelukkig! Mefiboseth voelde zich niet 
meer verdrietig of minderwaardig omdat hij gehandicapt was.  
Zo zorgde God heel goed voor Mefiboseth en zijn gezin.  
 
Vraag:  

 Ben jij wel eens heel verdrietig geweest en daarna heel blij? Wat gebeurde er?  
 Denk je dat God daarvoor zorgde?  

  



 

Dag 2. Verhaal van Jezus – Blij omdat Jezus geboren is! 
 
Drie wijze mannen lopen door de stad 
Jeruzalem. Ze zijn op zoek. Ze vragen aan 
iedereen op straat: “We hebben een ster gezien 
en dat betekent dat er een koning is geboren. 
Maar weten jullie waar die koning is?” Niemand 
weet het. 
Op een avond zien de wijze mannen de ster 
weer. Ze zijn heel blij! Ze volgen de ster. Ineens 
blijft de ster stilstaan, boven een huis. De wijze 
mannen zijn heel benieuwd en gauw kloppen ze 
aan. Als ze binnenkomen, zien ze Maria met de 
baby Jezus. Daar is de kleine Koning! 
De mannen maken een diepe buiging. In hun 
tassen hebben ze ook cadeaus meegenomen. 
Die geven ze aan Jezus. 
De drie wijze mannen zijn super blij: ze hebben 
de bijzondere Koning eindelijk gevonden!  
 
God had al lang geleden beloofd dat er een Redder zou komen. Hij gaf zijn Zoon Jezus om de wereld 
te redden. Wat God beloofd, doet Hij, en daar mag je heel blij om zijn!  
Jezus belooft ook dat Hij weer terug zal komen. Je mag zeker weten dat Hij dat doet, want beloofd is 
beloofd! Je mag blij zijn, het is Kerst! 
 
Vraag:  

 Waar denk jij aan nu het kerstfeest is?  
 
 
Dag 3. Filmpje/liedje - ‘Ik ben welkom’ 
 
Vandaag is het de Tweede Kerstdag. De laatste dag van het kerstproject bij Opkijken. Je hebt deze 
vier weken misschien een nieuw verhaal uit de Bijbel gehoord, over Mefiboseth.  
Hij had een beperking, net als jij. Dat vond hij best moeilijk, maar gelukkig zorgde God ervoor dat hij 
bij David kon wonen. Hij was welkom bij David! 
Misschien vind jij het ook wel eens moeilijk dat je een beperking hebt. Gelukkig mag jij ook weten: 
God zorgt voor mij, hij geeft familie en begeleiders. Ik ben welkom!  
 
Je hebt ook gelezen over Jezus. Hij kan jou goed begrijpen als je blij bent, en ook als je pijn hebt, of 
als je verdrietig bent. Net als jij had Jezus een lichaam, Hij weet precies hoe jij je voelt.  
Je mag alles tegen Hem zeggen. Je bent welkom bij Jezus! 
Jezus heeft beloofd dat Hij altijd voor je zal zorgen. En Hij heeft beloofd dat Hij weer terug zal komen. 
Dan is er geen pijn meer. Daarom mag je blij zijn want Jezus is gekomen! 
 
 
Je mag luisteren naar twee liederen, of lekker meezingen natuurlijk! Ga naar Opkijken.nl en klik op de 
banner ‘Ik ben welkom’. Je vindt daar de liedjes ‘Ere zij God’ en ‘Ik ben welkom’.  
 


