
De Bergrede – Deel 3
Jezus spreekt verder en dringt door

Maandag – Over het veroordelen van de ander
Lees Matteüs 7:1-6

Deze woorden zijn echt niet voor meerdere interpretaties vatbaar: Oordeel niet! Punt. Wat Jezus 
natuurlijk niet doet is het afschaffen van de rechterlijke en bestuurlijke macht. Wat Jezus wel doet, 
is ons ernstig waarschuwen: begrijp goed dat je door te oordelen over anderen eigenlijk weer aan je 
Vader laat merken dat zijn genade (nog) niet genoeg is in je leven. Ook zet Jezus jou, misschien wel
tegen je gewoonte in, naast de ander en niet tegenover hem of haar. Hij zet ons in gemeenschap met
elkaar: verwijder liefdevol de splinters uit elkaars ogen. Dat is op Jezus lijken!

Vertel eens aan de ander of aan jezelf welke splinters jij bij anderen ziet. Zie jij die splinters en wil 
jij meehelpen (en je laten helpen) om die splinters te verwijderen of kijk je vanuit oordeel?

* * * 

Dinsdag – Over gebed
Lees Matteüs 7:7-12

Woorden van Henri Nouwen: Belangrijk is niet of je gebed al dan niet een vraaggebed is, maar of 
het een uiting is van hoop of kleingeloof. Het kleingelovige gebed is een gebed waarbij je je 
vastklampt aan je wensen om daar een zekere veiligheid in te vinden en is gericht op bevrediging 
van specifieke behoeftes. Een gebed van hoop is een gebed waarin alles nog open is. Het richt zich 
niet op de gift, maar op de Gever. Hoewel dat gebed ook veel verlangens en vragen bevat, gaat het 
er uiteindelijk niet om dat een wens wordt vervuld, maar dat je een onbegrensd vertrouwen 
uitspreekt in de Gever van alles goeds. Je weet dat hij zijn beloftes waar maakt, al weet je niet 
precies wanneer, waar en hoe dit zal gebeuren. 

Vertel eens aan de ander of aan jezelf wat enerzijds kenmerkend is voor jouw kleingelovige gebed 
en wat anderzijds kenmerkend is voor je gebed van hoop.  

* * * 

Woensdag – De twee wegen
Lees Matteüs 7:13-23

Vaak stellen we ons deze woorden van Jezus zo voor: we lopen een weg, en aan het eind van ons 
leven is een poort waardoor we toegang krijgen tot de hemel of de hel. Nou, dit is niet helemaal wat
Jezus bedoelt. Jezus zegt: we naderen eerst een smalle of brede poort en daarachter ligt vervolgens 
een smalle of brede weg. Jezus nodigt je uit om door de smalle poort te gaan en een smal leven te 
leiden: vergelijk jezelf niet met anderen om beter te worden (de lelies en de vogels) en vergelijk 
jezelf niet met anderen om je superieur te voelen (de balk). Kijk nog eens naar Matteüs 5,3: 
Gelukkig wie nederig van hart zijn. Een smalle poort betekent dus niet: go with the flow, maar: 
maak een duidelijke en persoonlijke keuze voor Jezus. Via de smalle poort en de smalle weg willen 
lopen is niets anders dan het Gods nieuwe wereld in al zijn radicaliteit en eenvoud willen verbinden 
aan je oude leven: Iemand anders laten bepalen wat belangrijk is, iemand anders je laten 
veranderen.

Vertel eens aan de ander of aan jezelf of je juist bang of heel rustig wordt van de woorden van Jezus
over de brede en smalle weg en van de woorden: Ik heb jullie nooit gekend! Weg met jullie (vs 23).

* * * 



Donderdag – Ware gehoorzaamheid
Lees Matteüs 7:24-27

Een van de sleutels van de Bergrede en van het leven in Gods koninkrijk is het woord vertrouwen. 
En dan een rotsvast vertrouwen welteverstaan. Het fundament van een huis is altijd onzichtbaar, het
ligt in de grond. Je moet er maar op vertrouwen. Laat Jezus Christus het fundament in je leven 
leggen. Dat doet hij door zijn heilswerk, maar ook door de woorden die hij spreekt. Dat zijn geen 
woorden die je even en passant kunt horen en weer vergeten. Ook zijn het geen woorden die ons 
uitdagen om dit leven van God eventjes op te pakken. Dit zijn woorden waarmee we ons geloof 
kunnen uitspreken. En het uitspreken van ons geloof daar bouwt Jezus onze gemeenschap op (lees 
Matteüs 16,18). Neem zijn woorden ter harte, leef ze, omdat je alles al gekregen hebt. God mag 
vervolgens best van je vragen dat je leeft zoals verwacht mag worden van koninkrijkschristenen.

Vertel eens aan de ander of aan jezelf wat jij moeilijk en/of makkelijk vindt in het uitspreken van je 
geloof.

* * * 

Vrijdag – Kom onder de indruk en volg hem
Lees Matteüs 7:28 - 8:1

Hoe mooi zou dat zijn: dat we elke keer woorden van Jezus horen en diep onder de indruk zijn. Dat 
we samen mogen ‘afdalen’ in ons aards bestaan, geïnspireerd en gezegend door de woorden van 
Jezus en dat we samen met veel mensen Jezus mogen volgen. Jammer eigenlijk dat het niet meer zo
werkt. Of lijkt dat maar zo? Bid na deze drie weken van bijbelstudie of alles wat je hebt gelezen en 
gehoord en gedeeld met God en/of met elkaar gezegend mag worden in zijn naam. Doe dat echt! 
Zonder dat gebed kunnen we niet leven. Als één ding duidelijk wordt uit de woorden van Jezus dat 
is het dat wel.

Vertel eens aan de ander of aan jezelf wat of welke woorden van Jezus de meeste indruk hebben 
gemaakt op jou de afgelopen weken. Durf dit de komende weken ook eens te delen met andere 
broers en zussen die je tegenkomt (in de wijk, op een verjaardag, of gewoon omdat je iemand 
opzoekt voor een kop koffie).


